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NIEUWSBRIEF  

AANBIDDING AMSTERDAM.NL 

De Heilige Moeder Teresa van Calcutta (1910-1997) heeft vele malen gesproken over het belang van de 
Eucharistische Aanbidding. De stichteres van "Missionaries of Charity" (de Missionarissen van de Naas-
tenliefde) stond bekend om het helpen van de armen in de wereld. Wat weinig mensen echter weten is 
dat ze nooit een Missiehuis voor de armen opende alvorens die een Kapel voor Eucharistische Aanbid-
dingkapel had. Ze benadrukte Aanbidding en Gebed voor haar Zusters, zodat ze Christus naar de Armen 
konden brengen.  
 
Hier zijn een aantal van haar citaten over het belang van de Eucharistische Aanbidding in ons leven: 
 

 "Elk Heilig Uur dat we doen, behaagt het Hart van Jezus zo, dat het in de Hemel  
zal worden vastgelegd en naverteld in alle eeuwigheid." 

 "De tijd die je besteedt met Jezus in het Heilig Sacrament is de beste tijd die je op  
aarde zult besteden. Elk moment dat je met Jezus doorbrengt zal je eenheid 
met Hem verdiepen en maakt je ziel voor eeuwig heerlijker en mooier in 
de Hemel, en zal helpen om eeuwige vrede op aarde te bewerkstelligen." 

 "Nergens op aarde zijn we meer welkom of geliefd dan bij en door 
Jezus in de  Eucharistie." 

 "Als je kijkt naar het Kruisbeeld, begrijp je hoeveel Jezus van je hield. 
Als je kijkt naar de Heilige Hostie begrijp je hoeveel Jezus NU van je houdt.  
Dit is waarom we Altijddurende Eucharistische Aanbidding in elke parochie 
over de hele wereld dienen te hebben." 

 Ϧ!ŀƴ ƘŜǘ YǊǳƛǎ ǎǇǊŀƪ WŜȊǳǎΥ άLƪ ƘŜō ŘƻǊǎǘέΦ  
±ŀƴŀŦ ƘŜǘ IŜƛƭƛƎ {ŀŎǊŀƳŜƴǘ ōƭƛƧŦǘ WŜȊǳǎ ǘŜƎŜƴ ƛŜŘŜǊ Ǿŀƴ ƻƴǎ ȊŜƎŜƴΥ άLƪ ƘŜō ŘƻǊǎǘέΦ  
Hij dorst naar onze persoonlijke liefde, onze intimiteit, onze vereniging met Hem,  
in het Heilig Sacrament." 

 "Als de Zusters uitgeput zijn, tot over hun oren in het werk zitten; 
als alles lijkt mis te gaan, brengen ze een uur in gebed door  
voor het Allerheiligste Sacrament.  
Deze praktijk heeft nooit nagelaten vruchten af te werpen:  
ze ervaren vrede en kracht." 

MOEDER TERESA OVER  

HET BELANG VAN DE EUCHARISTISCHE AANBIDDING 

Vragen  o f  opmerk ingen?  
Stuur  een  em a i l  naar  in fo@ aanb idd ingamste rdam .n l o f  b e l  ( 0 2 0 )  7 3 7  1 2 3 2  

PELGRIMAGE LANGS DE BINNENSTADSKERKEN VAN AMSTERDAM  

OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016  

Op zaterdag 17 september zal in Amsterdam een bijzondere pelgrimage - een voettocht worden gehou-
den in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De route gaat langs de zes R.-k. kerken in de binnen-
stad van Amsterdam. Starttijd vanaf 10.30 uur bij de O.L.Vrouwekerk, Keizersgracht 220 en de laatste 
aankomsttijd in de Basiliek Heilige Nicolaas, Prins Hendrikkade 73, is om 14.30 uur. 
 
Route 

U start bij de O.L.Vrouwekerk, Keizersgracht 220 en ontvangt daar de gebedsstempelkaart. Uiteraard is 
er in de kerk gelegenheid voor gebed. Gebedssuggestie: Psalm 122. (zie gebedskaart) 

Vanuit deze kerk gaat u naar de kerk van CǊŀƴŎƛǎŎǳǎ ·ŀǾŜǊƛǳǎ όάŘŜ YǊƛƧǘōŜǊƎέύ, Singel 448 waar u weder-
om een stempel krijgt op uw kaart en de mogelijkheid heeft een noveenkaars te kopen. De kosten voor 
ŘŜȊŜ ƪŀŀǊǎ ȊƛƧƴ ϵ рΣллΣ Řƛǘ ƪƻƳǘ ǘŜƴ ƎƻŜŘŜ ŀŀƴ ά²Ŝ5ƻέΦ Dit is een organisatie die zich inzet voor vluchte-
lingenwerk in Griekenland. Ook hier is de kerk open voor gebed. Gebedssuggestie: de Geloofsbelijdenis. 
(zie gebedskaart) 

Vervolgens gaat u naar de Mozes en Aäron, Waterlooplein 207. Hier is gelegenheid om een kopje koffie/
thee of fris te gebruiken. (hiervoor vragen wij een vrije gift voor de gemaakte onkosten) Ook hier ont-
vangt u een stempel en is er gelegenheid voor gebed. Gebedssuggestie naar eigen invulling. 

Vanuit de Mozes en Aäron gaat u naar de Begijnhofkapel H. Johannes en Ursula, Begijnhof 30. 
In deze kapel is er gelegenheid voor stil gebed bij het uitgestelde Heilig Sacrament. 

Nadat u wederom een stempel ontvangen heeft vervolgt u de route naar De Papegaai, de HH. Petrus en 
Pauluskerk, ook bekend van: een Kwartier voor God. De kerk is open voor gebed. Gebedssuggestie: 
άōƛŘŘŜƴ ǾƻƻǊ tŀǳǎ CǊŀƴŎƛǎŎǳǎέΦ ¢ŜǾŜƴǎ ǿƻǊŘǘ ǳ  de mogelijkheid geboden een gebedsintentie neer te 
schrijven in een intentieboek. Voor deze opgeschreven intenties zal er op zondag 25 september in de La-
tijns/ Nederlandse Hoogmis  van 10.30 uur gebeden worden. Uiteraard bent u van harte welkom in deze 
viering. Nadat u uw kaart hebt laten afstempelen vervolgt u uw route. 

Nu gaat u naar uw einddoel: De Basiliek H. Nicolaas, Prins Hendrikkade 73. Alvorens de basiliek te betre-
den nodigen wij u uit het Oecumenisch Onze Vader en het Eer aan de Vader te bidden. (zie gebedskaart) 
¦ ōŜǘǊŜŜŘǘ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ ōŀǎƛƭƛŜƪ Ǿƛŀ άŘŜ IŜƛƭƛƎŜ 5ŜǳǊέΦ .ƛƴƴŜƴ ƻƴǘǾŀƴƎǘ ǳ ŘŜ ƭŀŀǘǎǘŜ ǎǘŜƳǇŜƭ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ 
gebedstocht. Vervolgens kunt u gebruik maken van het Sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht). 
Hiermee sluit uw uw Pelgrimage van Barmhartigheid af, een pelgrimage die als doel heeft samen actief 
te zijn in het Jaar van Barmhartigheid. Onze grote wens is dat iedereen die deze weg gaat dit doet in een 
sfeer van stilte en bezinning. 

Op vertoon van uw volle stempelkaart ontvangt u een oorkonde. Als u deel wilt nemen aan deze pelgri-
mage kunt u zich vóór 8 september a.s. aanmelden via: loop.barmhartigheid@gmail.com. 

 http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=2499 

 http://www.rkactiviteiten.nl/index.php?id=31475 

 http://www.jongkatholiek.nl/agenda/agenda.php?id=31475 

òROZENKRANSMEDITATIES VAN MOEDER TERESA VAN CALCUTTA - 

JEZUS BEMINNEN MET HET HART VAN MARIA:  

EUCHARISTISCHE MEDITATIES OVER DE ROZENKRANSó 

Vanuit het Engels in het Nederlands vertaald 
de rozenkransmeditaties van Moeder Teresa 
van Calcutta: 

άWŜȊǳǎ ōŜƳƛƴƴŜƴ ƳŜǘ ƘŜǘ IŀǊǘ Ǿŀƴ aŀǊƛŀ - 
Eucharistische Meditaties over de Rozenk-
Ǌŀƴǎέ 

±ŜǊƪǊƛƧƎōŀŀǊ ǾƻƻǊ ϵ тΣллΦ 9Ŝƴ ŘŜŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ         
opbrengst gaat naar de Zrs. Van Moeder 
Teresa in Amsterdam. Het boek is ook te 
verkrijgen als E-boek. 

Geïnteresseerd? Stuur e-mail naar: 
 info@aanbiddingamsterdam.nl  

Mijn Koninkrijk op aarde is Mijn Kerk en de Eucharistie is het Leven van Mijn Kerk,  
deze Kerk die Ik, Ikzelf jullie gegeven heb;  

 Andere citaten en een korte video over het leven van Moeder Teresa (in het Engels) - Catholic.org 

 www.MotherTeresa.org 

 LIVE Vatican -Youtube: Holy Mass and Canonization of Mother 

Teresa of Calcutta - 04 sept 2016 
 Video RomeReports: The secrets of Mother Teresa's interior darkness  

 Video RomeReports: The room where Mother Teresa died 

 Trailer of Movie óThe Lettersô (2015) - Mother Teresa Drama Movie HD 

 Video: Mother Teresa on abortion - National  Prayer Breakfast:  "The greatest destroyer of peace is abortion" 

 Video: Full speech National Breakfast Prayer 1994 

 Video: Mother Teresa prays the Rosary for Life at Knock Shrine (Shrine of Perpetual Adoration) 

 

EEN GEBED 

O God ! 

laat mij horen bij deze Hemelse Familie ! 

Dus bid voor mij Heilige Engelen,  

bid voor mij, dat ik op een dag  

bij jullie in de Hemel mag zijn, 

met jullie verenigd, samen met de Heiligen, 

in voortdurende aanbidding  

van de Allerhoogste mag zijn. 

Bid voor mij, heiligen van de Allerhoogste, 

dat ik leer op volmaakte wijze God te beminnen. 

 

O zoet Heilige Moeder,  

wees mijn Voorspreekster 

en leer mij onderdanig en gehoorzaam te zijn  

aan mijn Vader, 

en dat ik Zijn Wil zal doen. 

 

O Heilige Drie-Eenheid,  

Bron van Verheven Liefde, 

Fontein van Onuitputtelijke Tederheid, 

kom en leer mij vertrouwelijk met U te zijn  

en één te worden met Uw Geest van Liefde. 

O, maak mij gereed voor dit Uur, 

omdat de nacht bijna voorbij is 

en het ware Licht spoedig komt. 

 

Heilige Vader,  

ik bid niet alleen voor mijzelf, 

maar ook voor de gehele mensheid; 

omdat wij allen Uw kinderen zijn,; 

ik bid en ik vraag U 

met Barmhartigheid op ons neer te zien; 

Eeuwige Vader,  

leer ons elkaar te beminnen, 

opdat wij Uw Heilige Wil mogen volbrengen 

en terecht Uw kinderen genoemd worden.  

Amen 

 
HWLIG, 6 januari 1991 

 

A PRAYER  

O God! 

let me be part of this Celestial Family! 

So pray for me Holy Angels, 

pray for me to be with you in heaven one day 

and join you together with the saints, 

in a constant adoration to the Holy One. 

Pray for me, saints of the Most High, 

to learn to love God to perfection. 

O sweet Holy Mother 

intercede for me and teach me 

to be submissive to my Father and obedient, 

that I may do His Will.  

O Holy Trinity,  

Source of Sublime Love, 

Fountain of Inexhaustible Tenderness, 

come and teach me to be intimate with You, 

uniting me in Your Spirit of Love. 

O make me ready for this Hour 

because the night is almost over 

and the real Light is soon to come. 

Holy Father, 

I pray not only for myself, 

but for all mankind too;  

Since we are all Your children, 

I pray and ask You to look upon us with Mercy, 

Eternal Father, teach us to love one another, 

so that we may do Your Holy Will, 

and be rightfully called Your children. 

Amen. 

 

 

 

 

TLIG, 6 januari 1991 

DANKMIS H. MOEDER TERESA IN DE BASILIEK H. NICOLAAS IN AMSTERDAM 

OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016 OM 12.30 UUR 

Op zaterdag 10 September 2016 wordt er ter ere van de Heilige Moeder Teresa een Dankmis  
opgedragen in de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam.  
De Eucharistieviering begint om 12.30 uur.   
De Basiliek H. Nicolaas ligt tegenover het Centraal Station van Amsterdam.  
Onderstaand de link naar de website van de Nicolaas-parochie. 

 www.nicolaas-parochie.nl 
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